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Waarom ben ik hier op aarde? (2)
door Arie van der Stoep

Kerstmis geeft het antwoord!

Daarom eerst de vraag: Waarom kwam Jezus op aarde? Het antwoord is: Zo lief heeft God de

wereld gehad, ... (1) Hij kwam vanuit Gods liefde!

Om diezelfde reden ben jij er gekomen! Om geliefd door God te worden en om een leven van

liefde te leven!

Waarom? Omdat God zelf een en al liefde is. (2) Heel zijn doen en laten komt daaruit voort. Dat

verklaart ook iets anders. Echte liefde kan namelijk het kwade niet verdragen! (3) Dat is de andere kant

van God. En daarin is Hij geducht!

Wie dus bij God wil behoren, moet een mens van liefde worden!

Kling-kling-kling!

Dit is, heel kort samengevat, de reden waarom je hier op aarde bent. Maar het is wel de kern ervan!

Alle andere redenen komen daaruit voort. In het Koninkrijk van God draait alles om de liefde. Ook in de

kerk of gemeente behoort het daarom zo te zijn!

‘Dus,’ zegt Paulus: Al zou het zijn, dat ik met de tongen van de mensen en van de engelen sprak (= dus al

had ik nog zoveel deel aan die prachtige, hemelse gave en aan alle mogelijke andere gaven - AvdS),

maar had de liefde niet, ik zou schallend koper zijn of een rinkelende cimbaal. (4) Kling-kling-kling! Leeg!

Ik zou niets betekenen voor het Koninkrijk van God! Alles, dus ook het ontvangen hebben en

gebruiken van die gaven, heeft daar pas waarde, als dat gebeurt in liefde. (5)

Niet beschaamd

Ja, maar...!

Juist...! God weet dat het ons aan een liefde ontbreekt die sterk genoeg is om zo’n leven te leven.

Daarvoor heeft Hij een voorziening getroffen. Aan ieder die Jezus echt wil volgen, heeft Hij beloofd

hem of haar te vervullen met zijn eigen Geest, als we daarom vragen. (6)

Door Hem verandert alles! Want met de komst van de kracht van Gods Geest over ons komt Gods

liefde mee. Daarom kan Paulus uit ervaring zeggen: De hoop (= het vooruitzicht op Jezus’ komst -

AvdS) maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige Geest,

die ons gegeven is. (7) Door zijn liefde in ons kunnen we een leven van liefde leven en dat volhouden,

totdat Jezus terugkomt. En... zo zullen we ook zijn liefde voor onszelf ervaren!

Kerstmis - feest van Gods liefde in ons!

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 3:16.

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem

gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.



(2) 1 Johannes 4:16b.

God is liefde.

(3) Jesaja 1:13.

Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen - gruwelijk reukwerk is het voor Mij; nieuwe maan en

sabbat (= twee soorten heilige feesten in Israël - AvdS), het bijeenroepen van de samenkomsten - Ik

verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering!

(4) 1 Korintiërs 13:1.

Al zou het zijn, dat ik met de tongen van de mensen en van de engelen sprak, maar had de liefde niet, ik

zou schallend koper zijn of een rinkelende cimbaal.

(5) 1 Korintiërs 16:14.

Laat alles bij u in liefde toegaan.

(6) Lucas 11:13.

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw

Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

(7) Romeinen 5:5.

De hoop (= het vooruitzicht op Jezus’ komst - AvdS) maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in

onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.
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